
 
Liturgie, zondag 23 maart aanvang 10.00 uur  3e zondag Lijdenstijd 
Voorganger:  ds. Hanja van Essen 
Organist:             Olga Klaassen 
Ouderling van dienst: Caroline Bekendam 
Lector:                Truus Maat 

 

• Voor de dienst 
Muziek voor de dienst 
Zingen: Lied 1005 : 1, 2 en 4,    Nederlands, Zoekend naar licht, hier in het duister 
Welkom en afkondigingen kerkenraad door de ouderling van dienst 
Zingen: Lied: Psalm 103 : 1 en 3,   Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren  
 

• Wij richten ons tot God 

Bemoediging en groet 

 We steken een kaars aan ter nagedachtenis aan de mensen  

 die we verloren hebben aan het coronavirus 

Gebed om ontferming 

Zingen Lied:  Lied 462 : 2, 3 en 5,   Zal er ooit een blijvend heden vol van goede vrede zijn 

Uitleg Liturgisch bloemstuk 

 

• God richt zich tot ons 
Gebed tot de Geest 
Kindermoment:  Lukas 13:  6-8     Een boom zonder vruchten 
Kinderlied:        Een nieuwe dag, een nieuw begin 
1e Schriftlezing: Micha 4 : 1 - 5  
Zingen: Lied 447 : 1 en 3, Het zal zijn in het laatste der tijden  
2e  Schriftlezing: Lucas 13 : 1 - 9  
Zingen voor de verkondiging: Lied: Psalm 103 : 4 en 5,  Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen  
Verkondiging 

Zingen na verkondiging: Lied 650 : 1, 2, 3, 4 en 7, De aarde is vervuld van goedertierenheid  

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

 

• Wij richten ons tot elkaar en de wereld 

 

Dankgebed en voorbeden 
Aandacht voor de collecte  
 1e collecte voor KIA Moldavië 
 2e collecte voor Kerk en Eredienst 
 3e collecte voor Lief en Leed 
Kinderen kunnen worden opgehaald uit de kinderkerk 

 

Slotlied (staande) :Lied 657 : 1, 2 en 4   Zolang wij adem halen schept Gij in ons de kracht  

Zegen, beantwoord door gezongen Amen 


